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ÖNSÖZ 


Tasavvuf, ihsan üzere yaşamaktır. Cebrâil (aleyhisselâm) Resül-i Ekrem Efendimiz'e [sallahu aleyhi vesellem), “İhsan nedir?” diye sormuş, Allah Resülü de şöyle buyurmuştur: “Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O seni görüyor” (Buhâri, İmân, 38). 


Umuyoruz ki -yıllardır olduğu gibi- bu eserler vesilesiyle birçok insan tasavvuf hakikatlerini anlayarak mürşid-i kâmillerin insana ne kadar gerekli olduğunu farkedecektir. Yani “iman ve İslâm” sahasına “ihsan”ı da ekleyerek tam manasıyla kul olacaktır. 


Tasavvuf yolu tarih boyunca sohbetle gelişip yayılmıştır. Mürşid-i kâmiller bile bir Allah dostunun sohbet halkasına girerek seyrü sülükünü tamamlayıp yeni sohbet halkaları kurmaya hazır hale gelmişlerdir. 


Elinizdeki bu kitap, “Allah'ı Sevenlerin Yolu” serisinin bir parçası olarak, elli yılı aşkındır kendilerini Allah, Resül ve Allah dostlarının yoluna adayan, Allah ve Allah dostlarının sohbetleriyle hemhal olarak müminlere faydalı olmak için çalışan; rahmet-i Rahmân'a kavuşmuş Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl”ın (rahmetullahi aleyhima) sohbet, kaset ve CD'lerin- den derlenmiştir. Onlar elli yılı geçen süredir yaptıkları sohbetlerini yalnızca insanların kurtuluşa erebilmeleri için yapmış ve bu kutlu yolda çalışmışlardır. 
Ömürlerini Allah”a hizmet yoluna vakfeden Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl”dan Allah razı olsun. 
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—— — 


“Süfi bulanıklıktan kurtularak durulan, beşerden kesilerek Allah'a bağlanan ve altın ile taşı bir sayan kimsedir.” 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri [k.s] 


Sözlükte “yün, yünlü, koyun postu giyen” anlamına gelen süfi, asıl manasıyla, tasavvuf yoluna giren ve bu yolda sülük eden, nuraniyet zevkine eren, ilmini adalet haline getiren, öğrendiği şeriat/ Kur'an ve Sünnet hükümleriyle ailesine, akrabasına, komşusuna, müslüman kardeşlerine, gayri müslim konu komşusuna adaletle hükmeden kimse anlamına gelir. Süfi, kendi nefsinde fâni, Allah ile bâkidir. Nefsinin alışkanlıklarından kurtulmuş, tek ve gerçek hakikate ulaşmıştır. Burada asıl önemli 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olan şekilden ziyade “hal”dir. Hayat tarzıdır. Resülullah Efendimiz'in ve onun ashabının ahlâkıdır. 


© “Hangi âlim ki ihlâslı bir şekilde ilmiyle amel ederse hakiki süfi odur, 
| başkası değil,” 


İmam Şa'râni [k.s] | 


| егеді! 


Evet, süfi o kimsedir ki gece уе gündüzünde nefsinin eksiklik ve fazlalığını muhasebe eder. Her süfinin böyle yapması gerekir. İnsanların en çok nefrete layık olanı, kendi kusurlarını unutarak başkalarının kusurlarını araştıran ve söyleyendir. Böyle kimseler kendi nefsinin muhasebesini yapmayan gafillerdir. Dünyada gaflet içinde olanlar ahirette hüsran içinde olurlar. Kul tarafından gösterilen uzun süreli gaflet hali aslında yüce Allah'a karşı kalbin mühürlenmesi demektir. Bu mühürlenme, kalbin paslanmasının bir sonucudur. Allah Teâlâ, 


“Hayır, fakat onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas bağlamıştır” (Mutaffifin 83/14) buyur- 


1 Şa'râni, Kudsi Nurlar, s. 117. 


maktadır. Çirkin kazançlar, haram lokmalar, айпаhın günah üstüne birikmesine, kalbin kararmasına yol açar. Kalbi kararıp mühürlenenin küçük kıyameti kopmuş demektir. 


Şu halde süfi dediğin; önce temiz bir niyetle yüce Allah'ın kapısına gelecek. Günahlarından temizlenecek. Kötü arkadaşlarını terkedecek. Çünkü insan arkadaşının dini üzeredir. Sonra, ibadet ve taat için tekkeye girecek. Allah'ın feyiz, bereket ve inâyetine nail olacak inşallah. 


SÜFİNİN VASIFLARI 


“Süfi, nefsani arzulardan, dünya lezzetlerinden geçmiş, Allah ve Resülullah aşkıyla canından geçerek cânana ermiş, amma işi bitmemiş, Hakk'a itaat ve ibadet ettikçe zevkine varmış, halka muhabbetle hizmet ederek kulluğu öğrenmiş ve fiilen öğretmeye çalışmış, kendini bilmiş, Hakk'ı bulmuş, Hak ile hak olmuş kimsedir.” 


Ebü'l-Hasan Harakâni İk.s) 


Muhteremler, 


Erkeklik çağına varmak sakal, bıyık bırakmakla ve evlenmekle değildir. Nefsinin ipini çekip terbiye ve tezkiye olmakla sağlanır. Nüfus kâğıdında rüşd / ergenlik yaşı on sekizinde başlar. Süfilikte ise yüce Allah'tan bir an bile gafil olmayıp mâsiva ve gaflete girmeyene raşit / ergen (mürşid-i kâmil) derler. Bu bakımdan hakiki anlamda ergen olmayanlar (nefsine) köle mesabesindedir. Er olan kişiler, efendiler kâmil mürşidlerdir. Bulüğa ermeyenler köledir. Er oğlu er olan kişiler, efendiler ise kâmil mürşidlerdir. 
Gavs-ı Âzam hazretleri (kuddise sırruhül bir sohbetinde, 


“Nakşibendi tarikatı güçlü erkeklerin yoludur. 
İnsan erkek ve güçlü olmalıdır. Dünya işinde erkek olan kişi Allah yolunda da öyle erkek olur. Çünkü o erkeklik cevheri o kişilerde vardır. Bu cevher hem dünyada hem de ahirette işe yarıyor. Zira böyle insanlar dünyada olduğu gibi ahiret işinde de erkek olurlar. İşe yaramayan insan, hem dünyada hem de ahiret işinde işe yaramaz. Ne Allah'a ne de dünyaya yarar. Kürtçe'de bir deyim vardır; “Eski adamların sözü ... diye. Demek ki eski adamların sözleri 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ve vefaları çok olurmuş. Onlar, bir söz verdiler mi artık bu uğurda başları da gitse yine de sözlerini yerine getirirlermiş. 


Nakşibendi tarikatının ehli de erkek sözü gibi söz vermelidir. Çünkü yapılan tövbeyi sadece elini zâhiren tuttuğu zatın değil bütün sâdâtların elinden almış olur. Hatta Peygamberimiz'e /sal- lallahu aleyhi vesellem] ve hatta Allah'a kadar ulaşır. 
İnsan, “Ya Rabbi, ben pişmanım, bütün yapmış olduğum günahlardan, keşke yapmasaydım, inşallah bir daha ben yapmayacağım’ dediği zaman madem bir daha yapmayacağım diye söz veriyor, bu sözünü, kefen giyene kadar tutmayı sürdürmelidir” buyurmuştur. 


e A A 
“Süfi o kimsedir ki kalbi Allah için tertemiz olmuş, berraklık kazanmıştır.” 

Bişr-i Hâfi [k.s] 


Kardeşlerim, 


Bu yolda sâdât-ı kirâmın kapısında süfi olmak, hep bizlerin hidayeti için birer vesiledir. Peki, niçin 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süfi olduk? Nefsin şerrinden, iğvasından / azdırma ve saptırmasından, isyanlardan, kötülüklerden kurtulmak için bu yola girdik. Süfi demek, tertemiz demektir. Süfi, mürşidi vesilesiyle kazandığı hidayeti her insana ulaştıran kişidir. Gördüğünü anla- tan, anlattığını da uygulayan kimse demektir. 


İnsan kendisini irşad etmezse kendi cinsinden insanları hiç irşad edemez. Onun için de bu asırda kâmil ve sabırlı insanların sayısı azdır. İnsan, eline gelen nimetlere Rabbim'in lutfuyla kavuştum demeli ve bu nimetleri etrafındakilerle paylaşmalıdır. 
Kişi sevdiğiyle beraberse, yüzünü Hakk'a çevirip kalbini süfi yapmalı; ufak bir menfaat için kalp kırmamalıdır. Kendinde ayrıcalık görmemelidir. Onun için Kur'ân-ı Kerim'de, “emir bi'l-ma'rüf ve nehiy ani”)-münker”den (iyiliği anlatmak, kötülükten de sakındırmak) bahsedilir. Bu ne demektir? Mürşid-i kamili görünce, ondan istifade edince, bu yaşadıklarını başkalarına da anlat, demektir. Yalnız güzellikle anlatmalı, baskı yaparak değil. İşte süfiler de vekiller de mürşidlerinde gördükleri güzellikleri insanlarla paylaşmazlar ve onlara gördüklerini anlatmazlar ise, emir bi'l-ma'rüf ve nehiy ani”l-münker yapmamış olurlar. Bütün süfiler bununla mükelleftir. 


Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 


“İbrahim, Rabb'ine, “Еу Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster” demişti. Rabb'i ona, “Үокsa inanmadın mı?” dedi. İbrahim, “Hayır! İnandım, fakat kalbim mutmain olması için görmek istedim” dedi. Bunun üzerine Allah, “Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir” buyurdu” (Bakara 2/260). 


Bu kuşlar, hangi tür kuşlardı? Kaz, tavus kuşu, karga ve horozdu. Bunlar insanların dört huyunu temsil ediyordu. Kaz hırsı, horoz şehveti, tavus makamı, karga “tül-i emel”i yani çok uzun emellere sahip olmayı temsil eder. Karganın güzel bir hasleti de vardır: Hayâ sahibidir. Çiftleşmesini insanlara göstermez. Güvercin gibi hovardalık yapmaz. 
Hayâsı ve edebi tül-i emel isteğine üstün gelir. Kaz hırsı temsil eder; kuru demez yaş demez, gece demez gündüz demez, ne bulursa mideye atar. Boğazı bir an bile dinlenmez. “Yiyin için” emrini duymuş, “İsraf etmeyin” emrini okumamıştır. 
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Süfi, kaz gibi olmamalıdır. Kaz yağmacı olana benzer. Karşısına bir başka yağmacının çıkmayacağı hususunda Allah'a itimadı yoktur. Halbuki süfi Allah'a itimat ve tevekkül eder. Yağmacı değildir ve olamaz. Helâli haramı seçer. Mümin olan, dünyadaki rızkını yavaş yavaş toplar. Çünkü kimse, kimsenin rızkını yiyemez. Hatta bir elma düşünün; kimin için rızık olduğu üstünde yazılıdır. Mesela çocuğun biri elmayı bir kere ısırır, tabağa bırakır. 
Sonra ablası gelir. O da biraz ısırır, bırakır. Anneleri de kalanı yer! Başkalarını da siz kıyas edin. 


a 


“Süfi, Hakk'a doğruluk, halka karşı güzel ahlâk üzere olan kişidir.”? 


Takıyyüddin es-Sübki (rah. | 
A z 


Bir sûfî yalnız kendisi tövbe etmiş, ailesi ve çocukları ıslah olmuş ... Sâdât-ı kirâm efendilerimiz, sadece bu kadarına razı olmuyorlar. İstiyorlar ki komşularına da sebep olsun, arkadaşlarına da 


2 Evliyalar Ansiklopedisi, 11/442; İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, 11/108. 
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sebep olsun. Onları da getirsin bu yola, onlar da istifade etsinler. Mahalledeki bir süfinin bile komşularına tesiri oluyor. O süfinin hareketini görenler, dinimizin bu güzel âdetlerinin hepsini unutmuşlar, onlar da hatırlıyorlar. Merhum Seyda hazretleri misvak kullanıyor, diye süfiler de kullanmaya başlayınca, içinde din gayreti olan insanlar, müslümanlar da başladılar misvak kullanmaya. Böylece ne oldu? Peygamber Efendimiz'in bir sünnetini, misvak kullanma âdetini insanlar da öğrenmiş oldular. Hamdolsun bunlar da oluyor. Olmuyor değil. 
Bu sohbet halkasındaki arkadaşların belki onda sekizi bu şekilde buraya gelmiştir. Ama muhakkak kendimizi de düzeltmemiz lazım. 


Evvela kendimiz çalışalım ki etrafımıza da faydamız olsun. İnsan kendi hareketini düzeltmeyince etrafına tesiri olmuyor. Onun için güzel insanın etrafına faydası çok fazla oluyor. Onun için sâdât-ı kirâm efendilerimiz bir süfinin yalnız kendi adına tövbe etmesine, ailesi ve çocuklarının bu yoldan istifade etmiş olmasına bakmıyorlar. Onlar istiyorlar ki süfi komşularına da sebep olsun, arkadaşlarına da vesile olsun. Bu da şeriatın ve bununla 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birlikte mürşid-i kâmilin emirlerine tam уе kesin olarak uymakla olur. 


Tasavvuf, şeriat-ı Muhammediyye'nin emirlerine, seve seve ibadet ve taate yönelme yoludur. Üç senelik süfi nefsin kulağından tutup ibadete sevkettiyse, otuz senelik gafil süfiden daha hayırlıdır. Tarikat sene ile değil ahval / hal, durum, vaziyet ile ölçülür. Bunun için süfi, kendisini sık sık şeriatın röntgenine sokup eğriliklerini ne kadar doğrulttuğuna, ayıplarının kaçını azalttığına bakmalıdır. Bu yoldaki istifadesini buna göre anlar. Ahlâkı hiç değişmemiş, Allah için hiç göz yaşı dökmemiş, Resülullah'a isallallahu aleyhi vesellem) muhabbetle sünnet-i seniyyelerine uymamışsa yüz kere hacca gitmiş olsa ne fayda! 
Mana lazımdır. Allah eri mana sahibidir. Mürşidimiz Gavs-ı Sâni hazretlerinin ağzından yüz kelime çıkmış olsa bunların doksan tanesi şudur: 


“İşlediğiniz bütün fiil ve hareketleri Kur'ân-ı Mücizü'l-Beyân'a ve Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetlerine göre yapın.” 


Bu yolun / tasavvufun en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleridir. Şeriatı hafife alıp tarikatı ulvi ve 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kudsi göstermeye çalışmak insanı zındıklığa götürür. Çünkü şeriatın dışında tarikat anlayışı olmaz. 
Şeriatta / Kur'an ve Sünnet'te olmayan bir meseleyi tarikatın ortaya çıkarması imkânsızdır. Sakın ola ki tarikatı methedeyim derken şeriatın hakikatini çiğnemeyelim. Bunu bilerek yapmak insanı küfre götürür. Hiçbir zaman bir mürşide olan muhabbet, peygambere olan muhabbetten üstün olamaz. Bir tarikatın amelini yapmış olmak, şeriatın bir amelini ve emrini geri bırakmaya sebep olamaz. Bir süfi, zikrini çekiyor veya hatmesini yapıyor olsa, yakın- da da ezan-ı Muhammedi okunup cemaatle namaz kılınacak olsa, “Zikrim daha evlâdır. Namazı sonra kılarım” diyemez. Zikrini yarıda bırakıp cemaatle namaz kılmaya koşmalıdır. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri şöyle diyor: 


“Bu yol iki temel üzerine kurulmuştur: Birincisi İslâmiyet'e uymaktır. Öyle ki insanın, İslâmiyet'in bir edebini elden kaçırmaya gönlü razı olmamalıdır. 
İkincisi ise yol göstereni (mürşidini) sevmek ve ona çok bağlanmaktır. Öyle ki mürid, mürşidinin her şeyini beğenmelidir. Onun her sözünü, her işini güzel görmelidir. Allah korusun, bu iki temelde ufak 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bir sarsıntı olmasın! Allah Teâlâ'nın ihsanı ile bu iki temel sağlam olursa, dünya ve ahiret saadetleri ele girmiş demektir.” 


Muhteremler! 


Eğer sizde Allah korkusu varsa ve inabe basamağında iseniz günahtan şiddetle başınızı çevirmeniz lazımdır. Şayet çeviremiyorsanız taklitte kalmışsınız demektir. Yani göz, harama bakınca baş çevrilmiyorsa, harama giderken ayağının dermanı kesilmiyorsa hâlâ süfiliğiniz taklit makamında takılmış demektir. Kur'an'ın hükümlerinden işine geleni yapıp, işine gelmeyeni yapmamak olmaz. Yalancılık harâmiliktir; göz zinası, faiz yemek hepsi de harâmiliktir. 
Tasavvuf, Hakk'ın nuruyla tutuşmak, bundan hâsıl olan aşk ateşiyle haramlardan beri durmaktır. Tasavvuf, şeriata dört elle sarılarak salih iman sahibi olmaktır. İmâm-ı Rabbâni hazretleri, Bediüzzaman Said Nursi hazretleri, Gavs-ı Sâni hazretleri “şeriat” lafzını ağızlarından hiç düşürmediler. İstersen gökte kuşlar gibi uç, şeriatın bir emrini yerine getirmiyorsan, istidraçtır. Namazını geçiren süfi olamaz. Süfi çarşıda, pazarda namazını geçirmez. 


3 İmâm-ı Rabbâni, Mektübât, 228. Mektup. 
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Yağan yağmur nası! toprağa siner, ağaçların köklerini ıslatır, toprak içindeki mineraller çözülür ve kökler bunu emer, bitkiler, ağaçlar o mineralleri yağan yağmurun suyuyla vücutlarına nüfuz ettirirlerse, rahmet ve azap korkusu da azamet korkusu da damarlara sinmelidir. Yoksa mecaz bir süfilik olur. 


Bizim nefsimiz, varlıkla süslenmiş Züleyha misalidir. Bizler ancak Allah Teâlâ'nın şeriatına sımsıkı sarılmakla kurtulabiliriz. Süfilik, sarık sarmakla değil, nefsin çirkinliklerini bırakmakla olur. Cenâb-ı Hakk'ın insanlara emrettiği her hukuk-ı ilâhi, insanın nefsinin ıslahı içindir. Kim, Allah'ın emirlerine itaat eder, resülünün yolunda gider, evliyanın bereket eteğine yapışırsa Allah'ın binlerce burhanını görür. 


Mürşidler, kalpteki manevi hastalıklara tâlip olurlar. Riya karışmayan amelleri bilirler. Bütün amellerde Kur'an ve Sünnet'e dayanmayı emrederler. 
Nefsin sarp kayalıklarını en iyi onlar bilirler. Bu sebeple mürid, mürşidin huzurunda nasıl davranmak gerektiğini iyi bilmelidir. Aksi takdirde, nefsin sarp kayalıkları kişiyi helâke götürür. Süfi kendisini şeyhine, ölü yıkayıcısının elindeki cansız bedenin teslimiyeti gibi teslim etmelidir. En büyük kusurlardan 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biri, Allah dostlarının huzurunda bulunup onların yanında edebe dikkat edilmediği için velilerin gönlünde yer edinmemektir. Bu konuda önemli olan, mürşide karşı edebe riayet etmektir. 


Gavs-ı Kasrevi hazretleri de (kuddise sırruhül vaktiyle bizle şöyle bir sohbet yapmıştı: 


“Aslanlar ava gider, çakallar, tilkiler, küçükbaş hayvanlar onun etrafında dolaşırlar. Aslan, avladıді avı yer, çekilir. Onun artığıyla etrafındakiler karnını doyurur. Diğer hayvanlar aslana sokulmazlar. 
Çünkü aslan, onlara bir pençe atsa helâk eder. Süfi de bunun gibidir; mürşidin rahmet artıklarını değil, bizâtihi Allah'tan kazandığı rahmeti yer. Mürşide sokulmak gerektir. Velâkin mürşide, edebini muhafaza ederek sokulmalıdır.” 


Süfilerin huzür-ı ilâhiyi bulmakta dört merhalesi vardır. Bunlar tövbe, tehzib, istikamet ve takrib makamlarıdır. Sohbetimizin başında, istikamete girmenin çaresinin, kalbin ilâhi azametten istifade etmiş bir halde huzura girmesi olduğunu söylemiştik. Kütü”l-Kulüb”da kalbin huzura girmesi, imanıпі artırarak kemale bürünmesi şeklinde tarif edilir. 
Huzur makamına giren kimsede kendini beğenmek, gurur, şatahat ve benlik olmaz. 


Üstat Bediüzzaman, “Nasıl ki askerlikte teğmenden mareşale kadar rütbeler varsa ve bir teğmen gururlanıp, 'Ben de mareşal gibiyim' dese haddini bilmemiş olur” buyuruyor. 


Bu yolun en zor taraflarından biri de haddini bilmemek ve şükretmemektir. Süfi zanneder ki tarikatta geçen çok seneler onun ıslahına sebeptir. 
Oysa tarikat senelerle ölçülmez, istikametle ölçülür. İstikametten maksat, namazını hiç bırakmamak, bütün namazlarını mümkün olduğu kadar cemaatle kılmak, orucunu kâmil bir sıfatla tutmak, zekâtını günü gününe noksansız vermek, diline doğruluk ve sadakati koymak, fuhuştan, zinadan, yalandan, gıybetten uzak olmaktır. İşte bütün bunların kemale ermesi tasavvufi terbiyenin ikmale ermesi demektir. Yani şeriatı / Kur'an ve Sünnet'i noksansız uygulamaktır. 
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аранына сататынын анын ды, 


A 95 
1 


“Kul olunca süfi, refikidir yâr-ı Bâki. 


Muhibbi 


əl 


8 


Buradan ortaya ne çıkıyor? Demek ki süfilikte en büyük tehlike gurura kapılmaktır. Oysa süfi, gurur yerine nefsini itham etmeli, kendi kusurlarını bilmelidir. İbadetin ilminden de pek çok noksan olduğunu unutmamalıdır. Nerede kaldı ki kendisinde kemalat nişanı olsun. 


Allah'a dostluk / velâyet yolları içerisinde en güzeli, en parlağı sünnet-i seniyyeye ittiba etmektir. 
Bu ittiba / tâbi olmak, sıradan işleri, fıtri hareketleri bile ibadete çevirir. 


Bediüzzaman hazretleri ibadeti ikiye ayırır: 1. 
Müspet ibadet, 2. Menfi ibadet. 


Müspet ibadet namaz, abdest, oruç gibi mâlum ibadetlerdir. Menfi ibadetler ise Allah Resülü'nün ahlâk-ı hamidesine ve sünnet-i seniyyesine uymaktır. İnsan yalan söylemek durumunda kalır ve 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yalan söylemez ise veya başına bir musibet gelir de isyan etmez sabrederse, o zaman da menfi bir amelden ibadet zuhur etmiş olur. Sanki kişi, müspet bir iş yapmış gibi sevap kazanır. 


Şu halde amellerde ihlâs çok önemlidir. Onun için tarikat-ı aliyyede ihlâssız kemalat / manevi olgunluk olmuyor. İhlas, her işte Allah'ın rızasını gözetmektir. İhlâsı kazanan muhakkak necat / kurtuluş kapısını bulur. 


Bir süfi, niyazı terkederse; naza, dava görmeye, baş olma sevdasına kapılırsa, ölçüsüz ve dengesiz davranmaya kalkışırsa, o zaman o tasavvuf kendisine şifa olacak iken zarar olur, zehir olur. Bu dünya dârü'l-hizmettir, hizmet yeridir. Dörü”l-ücret, darü”-mükafat / karşılığın alınması yeri değildir. 
Buradaki amellerin ve hizmetlerin ücretleri ahirette verilir. Eğer istenilmeden dünyada verilirse, memnun olmak değil mahzun olarak almak lazım gelir. 
Yaptığı ibadete, sohbete, zikre, hizmete bir karşılık olarak manevi lezzetler beklerse ihlas bozulur. Süfi, ahiret malını dünyada yemiş olur. Süfiler en çok bundan kaybederler. Bunun için ehl-i tasavvuf zahmet, meşakkat ve musibeti hoş görmelidir. Şikayet 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etmemelidir. Eline geçen her nimete “elhamdülillâh” demelidir. Keşif, keramet ve nurlar geldiği zaman bunlara iltifat etmemelidir. Bunları övünme vesilesi yapmamalıdır. “Rabbim'in lutfu, mürşidimin ikramı ile benim gibi bir zayıfın ibadete teşviki için gösterildi” diyerek acizlik göstermelidir. Eğer bu şekilde davranmaz ve, “Bu benim kemalatımdandır” derse o zaman övünmüş olur. Gurura düşmüş sayılır. Şükür kaybolur. Ahiretteki pırlanta gibi mükafat alacağı yerde, bu dünyada bir cam kırığı gibi lezzete razı olmuş olur. Tasavvufta bunun adı aldanmadır. 


Şiir 


Ârifler ortasında süfilik satmayalar İhlâsıla bu ışka riyâyı katmayalar 


Ya bildügüni eyit ya bir bilürden işit Teslimlik ucını tut sözi uzatmayalar 


Kur"an kelamum didi gönüle evüm didi Gönül ev ıssın bilmez ademden tutmayalar 


Gönül sındı buludı hem Hakk'a yakınıdı Yine dikerem diyü bütüni yırtmayalar 


Yunus Emre [k.s] 
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GÜFİNİN ÇEVRESİ 


“Süfi, iki cihanda Allah'la beraber, Aziz ve Celil olan Allah'tan gayri olan bir şey görmez.” 


Ebü Bekir Şibli [k.s] 


İçimizdeki (bâtın) düşmanların en şiddetli olanı hiçbir zaman içimizden çıkmayan nefsimiz ve şeytandır. Nefse ve şeytana dışarıdan yardım eden düşman ise ahlakı kötü arkadaştır. Kötü akran, akraba bile olsa onunla mücahede etmek gerekir. Kişiyi harama sürükleyen akraba veya arkadaş, kırılır üzülür diye Allah'ın haram kıldığı bir iş yapılamaz. 


4 Hücviri, Keşfü”l-Mahcüb, s. 119. 
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Onun için, aslında, bir kul nefsinin düşmanlığını bilip onu ıslah etmek için kâmil bir insan eli tuttuğunda, Allah Teâlâ ona nurani bir anlayış (idrak) vermiş olur. İşte bu da önce pişmanlık duymaktır. 
Günahı terketmek, ilâhi rızaya götürecek en büyük cihadın da başı oluyor. Ve bu cihad, nefsi ıslah etmekle, şeytana sokulmamakla ve kötü arkadaşı terketmekle başlıyor. Ve insanoğlu, tövbe etmiş olmakla yüce Allah'ın sonsuz nimetlerine vâsıl olma yoluna da girmeye başlıyor. 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] Cihad-ı ekberin (en büyük cihad) nefisle yapılan cihad olduğunu buyuruyor. Mücâhedenin mahiyeti çok geniştir, gözün görmesinden elin tutmasına, dilin konuşmasına kadar binlerce çeşit ameli ihtiva eder. Bütün günahlara muhalefet etmek Allah yolunda mücâhede etmek demektir. Hulâsatü”l-Beyan adlı tefsirde mücahede şöyle anlatılır: 


“Mücâhede, yasaklananları terketmeyi, emredilenleri ise yapmayı içine almaktadır. Mücâhede zâhirde ve bâtında olmak üzere ikiye ayrılır. Zâhirdeki düşman İslâm'a düşman olan her şeydir. Bâtındaki düşman ise nefs-i emmâre, şeytan ve kötü arkadaştır.” 
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Kardeşler, 


Arkadaş bu yolda çok önemlidir. Büyükler, “İs ile gezen is, mis ile gezen mis kokar” derler. Ebü Hüreyre'den [radıyallahu anh) rivayet edilen bir hadis ise şöyledir: 


“Kişi arkadaşının dini üzeredir.” 


Tânevi hazretleri (kuddise sırruhül bu hadisten de şu manayı çıkarmıştır: “Kendine bir kâmil mürşid edinirken ihtiyatlı davran. Tasavvuf yolunda da iyilerle arkadaşlık et. İyilerle arkadaşlık eden iyiliğe, kötülerle arkadaşlık eden de kötülüğe bulaşır.” 


Büyük tefsir âlimlerinden İmam Mücâhid hazretleri (rahmetullahi aleyhi şöyle buyuruyor: 


“Herhangi biri ölürken, ona muhakkak beraber oturduğu son meclis arkadaşları gelir. Eğer onlar kötü oyun ve eğlence ehli ise oyun oynaya oynaya gelirler. O da onlarla oyuna katılır. Kelime-i tayyibeyi ne kadar söylesen duymaz. Ruhunu kötü oyunla teslim eder. Şayet gelenler zikir arkadaşı ise zikir meclisi kurulur. Ve o kimse zikrederek canını teslim eder.” 


5 Ebü Davud, Edeb, 19; Tirmizi, Zühd, 45. 
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Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem] buyurmuştur ki: 


“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” 


Onun için tasavvufta kötü arkadaşı terketmek tavsiye ediliyor. Dervişliğin birinci basamağı şerlileri, kötüleri terketmektir. 


En zayıf süfinin içerisinde bile mürşidinin hatırı vardır. Seni görünce mürşidini hatırlatır, mürşidinin muhabbeti canlanır. Eğer süfi, biraz da kuvvetli olursa bu sefer etrafına nur saçmaya başlar. Onun için süfilerle beraber olmak her hâlükârda iyidir. 


Süfiye durgunluk ise üç sebepten ileri gelir: 
1. Tembellikten, 


2. Aldığı işin kudsiyetini / manen önemini idrak edememekten, 


3. Kötü arkadaşlara uymaktan. 


Bu durgunluğu gidermenin çaresi; takrib / Allah'a yakınlık makamı olan mürşidin sözlerine, rabıtasına devam etmektir. Hatm-i hâcegânlara katılmaktır. Cemaatin süfilik yönüyle kâmil olanları ile 


6 Buhâri, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165. 
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bir arada olmaya gayret etmektir. Kötü arkadaş уе boş işleri terketmektir. Siyaset sohbetleriyle, televizyon ve gazetelerle ömrü heder etmemektir. Salih ve âlimlerin arasında bulunmaktır. 


Mevlânâ hazretleri şöyle diyor: 


“Sakın sen kötülerin içinde bulunma. Kötülükten kurtulmayanlarla arkadaşlık etme. Çünkü onlar peygamberlere bile suizan ederek büyücü dediler.” 


Ey süfi kardeşim! Sen çamurlu yolda ahbabın ve arkadaşın yaptığı işe tamah etme, o giriyor diye sen de kötü bir işe girmeye kalkma! Bak, Allah Teâlâ nasıl buyurmuş: 


“Eğer, onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin” (Lokman 31/15). 


Yani anne, baba, arkadaş, ahbap ve yârenin Allah'a isyan hususunda hatırları muteber değildir. 
“Kırılırlar” dersen, onların kırılması testinin kırılması gibidir. Her şeyi yaratan Allah sana kızarsa ne yaparsın! 
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MÜRİD NEDİR? 


—— —— 


“Mürid, gece veya gündüz Allah'ın huzurunda ayaklarını uzatmaktan utanmadıkça edep sahibi olamaz.” 

İbn Atâ [k.s] 


Allah'ın ahlâkıyla ahlâklanmak isteyerek bir mürşid-i kâmilin terbiyesine girip teslim olan kişiye mürid denir. Müridin kendisini şeyhe teslim etmesi, kendini Allah ve Resülü'ne teslim etmesi demektir. Çünkü şeyh olan kimse Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) halifesidir. Resül / peygamber ise Allah'ın halifesidir. Şu halde şeyhin elini tutan, Resülullah”ın elini tutmuş gibi olur. Allah'a teslim olmuş demektir. Müridler, şeyhlerin elini tutup tövbe / biat ederler, zira ashap da böyle yapmıştır. Hz. 
Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] geçmiş hayatlarına tövbe ederek biat etmişlerdir. Müridin, mürşid 


7 Şa'râni, Kudsi Nurlar, s. 72. 
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elini tutması sünnet-i Resülullah'tır. Bunu bilmeyen tasavvuftan nasipsizler, “Ви da nereden çıktı?” derler. Meşâyih / mürşid-i kâmiller, kavmi içinde enbi- ya gibidir. Müridin, şeyhin elini alması mübâyaat / manevi alışveriştir. 


Biat bir nevi akiddir / sözleşmedir. Akid, bir hukuki muameleyi karşılıklı olarak meydana getirmektir; alışveriş, nikâh gibi. Mürid de mürşidi ile bir akid yapar ki, “Ben seni kendime terbiyeci mürşid-i kâmil tayin ettim. Benim hukukumu muhafazaya, nefsimin azgınlığından kurtarmaya, şeytanın şerrinden terbiye etmeye, Allah'a ibadet ve taatte kemal sıfatta olmaya bana vesile ol. Bana bunun dersini öğret, ahlâkımı güzelleştir” demeye gelir. 
Yoksa mürşid, müridi alıp cennete götüren kişi değildir. Bu mesele de avam / özellikle din konusunda bilgisizler içinde yanlış bir kanaat vardır. Zannediyorlar ki mürşidin elini tutanlar cennete girer! Bu söz bir bakıma doğru ama onların anladığı manada değildir. Mürşid, mürebbidir, muallimdir, rehberdir. 
Ahlâk-ı Muhammediyye'ye yönelmek isteyen gönülleri / kalpleri, Allah'ın izn-i keremiyle tedbir eder, ıslah eder, irşad eder. 


36 


Tarikat şeyhleri / kamil mürşidler müridleriyle, kendi tarikatlarının âdap ve geleneklerine göre bir araya gelerek musâfaha edip onlara tövbe ve istiğlar verirler. Bu bir anlamda söz alışverişi ve ahidleşmedir. Nitekim aslını, ashâb-ı kiramın Реудатberimiz'in elini tutarak biat etmelerinden alan bu uygulama Kur'ân-ı Kerim'de zikredilir: Mealen: 


“Şüphesiz (sana baş eğerek ellerini verenler) biat edenler, Allah'a biat etmektedirler (baş eğip el vermiş sayılırlar). Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Verdiği bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük mükâfat verecektir” (Feth 48/10). 


İşte biat bu âyette zikredilen hukuka uymaktır. 
Onun için mürid ile mürşidin bu muamelesi, yani biat, Allah Resülü'nde meydana gelmiş olan bir sünnet-i seniyyedir. Şöyle ki: Resülullah Efendimiz”in (sallallahu aleyhi vesellem] başkanlığında, Mekke-i Mükerreme'ye gitme ve Kâbe-i Muazzama'ya girme istekleri, inkârcı Kureyş'in ileri gelenleri tarafından engellenmişti. O zaman 1400 sahabi bir ağacın altında toplandı. Resül-i Ekrem'le musâfaha etti; Mekke fethedilinceye ve şehid oluncaya kadar asla savaştan ve bu yoldan dönmeyeceklerine, kaçmayacaklarına dair Hz. Peygamber'e söz verdiler, biat ettiler. 


Tasavvufta, şeyh ile mürid arasında gerçekleşen biat da bu manada bir ahidleşmedir. Şer'an güzel bir hareket olup, bu sözleşme neticesinde varılan nurani anlaşma, dervişler üzerinde murakabenin doğmasına sebep olur. Çünkü bu ahidden bir sorumluluk doğar. Şeyh, terbiye ve tasarruf edeceği- ne, mürid de onun emirlerine uyacağına dair söz vermiş olur. Bu anlaşma ile, mürşidin müride, kusuru durumunda müdahale hakkı doğar. 


Biat, karşılıklı söz alışverişi, önceki şeriatlarda da olmuştur. İlk ahid, Cenâb-ı Hak'la kullar arasında “bezm-i elest”te yapılmıştır. Âyet-i kerimede buyrulur ki: 


“Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabb'in âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendine şahit tuttu ve dedi ki: “Веп sizin Rabb'iniz değil miyim?” (Onlar da), “Evet, (buna) şahit olduk” dediler” (A'raf 7/172). 


Yani ilk anlaşmayı Allah Teâlâ ile hepimiz zaten yapmışız. O zaman biz, babamızın belinde ruh halinde iken ilk sözümüzü, “Benim Rabbim Allah” diyerek vermişiz. 


“Mürid olmak, tövbe, teslim, zühd ve m takva ile cemaate müdavim olmak, sabırlı olmak, kibirli, gururlu olmamak, haram yememek, kendini ve haddını bilmek, cömert olup evrâd ve ezkâra cehdetmek, niyaz ehli olup mütevazi olmak, temiz olmak, hürmet etmek, edepli olmak, 
- kanaatkar, nefisle mücahede etmek, sır saklamak, kimsenin ayıbını yüzüne vurmamaktır.” 
İbrahim Desüki [k.s] 
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MÜRİDİN VASIFLARI 


“Mürid sever tâlip olur. Kalbine şevk, gayret gelir ve onda hiçbir şahsi arzu kalmaz. 
Müridden murad sevilen kimsedir, aranan, alınan. Cenâb-ı Hakk'a yükseltilendir.” 


Ali b. Vehb [k.s] 


Mürid kâmil mürşidin yolunu tutarsa kâmil olur. 
Kemalata ulaşır. Kâmil velinin yanında oturanlar, onun duası, kerameti, halâveti, bereketiyle feyizlenir ve huzurundan ayrılmak istemezler. 


Müridde üç vasıf aranır: Şeyhe muhabbet, şeyhe teslimiyet ve şeyhe ihlâs. Bunlar mürşidin cezbesinden ve tasarrufatından müride verilir. Ancak şeyhe teslimiyet, müridin kendi anlayış ve idraki derecesinde olur. Bir müridin, mürşidinden tam istihkakını alabilmesi için, şeyhine muhabbet, ihlâs ve teslimiyetini ikmal etmesi / kemale erdirmesi gerekir. Bu hal, Allah'a ihlâs, Allah'a teslimiyet ve Allah'a muhabbetin küçük bir numunesidir. Şeyhe teslim ola ola Resülullah”a, Resülullah”a teslim ola ola Allah”a teslim olunur. 


Müridin, kamil mürşidden nasıl istifade edeceğini bilmesi lazımdır. Bunun için kamil mürşide muhabbet ve rabıta şarttır. Bunlara devam edilirse mürşid, güneş gibi müridine manen tesir etmeye başlar. Ve mürid de maneviyatta yetişir. 


Muhteremler, bir mürid, mürşidine karşı çıkarsa kolu kanadı kesilir. Kol ve kanattan kasıt mecazidir. 
Takati ve mecali kalmaz. Kâmil zatlara, evliyaullaha dil uzatıp muarız / karşı olmayın. Benlikten sıyrılmadıkça bu mesele idrak edilmez. 


Gavs-ı Bilvânisi hazretleri de (kuddise sırruhül şöyle buyurmuştur: 


“Bir müridin, mürşidin huzurunda edepten, korkudan, hayâdan dolayı kalbi kabz halindedir. Bu 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haller müridin kalbini sıkar, sertleştirir. Mürşidin himmet nazarı, rahmet ve bereket teveccühü katı kalple kazanılmaz. Ama müridler, birbirleriyle ülfet edip birbirlerini çok severlerse, tasavvufun ahlâkı kendilerini kuşatır. Kalpleri inşirah bulur. O zaman mürşid de açık kalplere feyz-i ilâhiyi akıtır.” 


Mürid, mürşidinin teveccühüne engel olacak şeylerden kendi içini temizlemeye gayret etmelidir. Ancak ondan sonra ilâhi feyze layık olur. İlâhi feyizde eksiklik ve kusur yoktur; eksiklik ve kusur müridin kendindedir. Mürid, kendi acizliğini ve biçareliğini daima mürşid huzurunda korumalıdır. Ve mürid şunu asla unutmamalıdır: 


ko 
“Mürid olmanın şartı; 


sırf kendine ait bir mülk görmemektir.”* 


İmam Şa'râni [k.s] 
Hedefe erişmek ancak mürşidin rızasını tahsil 


etmekle olur. Rıza yolundan başka her tarafın ka- 


palıdır. Mürid, mürşidinin teveccühünü muhafaza 
8 Şa'râni, Kudsi Nurlar, s. 434. 
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etmedikçe kendi şahsi eser ve kıymetinin hiç olduğunu bilinç altında bulundurmalıdır. 


Seyda hazretleri (kuddise sırruhül, 


- Mürşid ile müridin arasında manevi bir hat vardır. Bu manevi hat, rabıta vasıtası ile çalışır, buyurdu. 


İşte bu kapıya intisap eden bir mürid, rabıta sayesinde kalbindeki sevgiyi ve muhabbeti ilerletebiliyor. Kalbine ilâhi muhabbetin girmesine imkân sağlamış oluyor. Bu bağ (rabıta) sayesinde, sâdât-ı kirâm efendilerimizin himmeti ve bereketi hâsıl oluyor. Bu bağlantı ne kadar kuvvetli olursa insan da o ölçüde günahlardan kaçınabiliyor. Bizim hatamız mürşidin kıymetini bilemememizdir. 


Mürşidi sanki bir öğretmen gibi görmememiz gerekir. Öğretmen kimdir? Sadece öğretendir. 
Mürşid öyle mi? Mürşid sadece öğreten değildir. 
O, hem öğretmen, hem doktor, hem hâkim, hem anne hem de babadır. Çünkü o, peygamber vârisidir. Kendisine sağlam olarak bağlanan insana da günahtan kurtulmanın yolunu gösterir. 
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İşte tasavvufi âdabın özü budur; müridin kalbi önce mürşidini çok sevmelidir. Ve bu, öyle bir hale gelir ki o muhabbet (sevgi), insanı Resülullah Efendimiz”e sallallahu aleyhi vesellem] kavuşturur. Bu yolun nihayeti ise Allah'a vâsıl olmaktır. 


Yeter ki biz kendimizi ona teslim edelim kardeşler! 
Muhteremler, 


Bir mürşid-i kâmil ile irtibatı olan mürid, nefsini aç tutmalıdır. Bunun yolu da mürşidi ile manen / hayalen beraber olmaktır. O zaman kişinin haramlara meyletmesi hususunda nefsi zorlanır. 


İşte o vakit müride avans verilir. Müridin harama gireceği sırada mürşidini yanında hissetmesi (hayali rabıta) bir nevi avanstır. Mürid, mürşidinden istimdad istediği zaman yardım görür. O zaman ne olur? Şeytan kaçar, nefsin eli ayağı bağlanır kalır. 
Ama bu hemen bir kerede olmayabilir; çünkü bizim imanımız kâmil değildir. İtikadımız çok iyi olsa o anda istifade ederiz. O zaman insan çağırınca gelirler. Onların ruhaniyeti hemen orada hazır olur. 
Üstelik istifade ederiz. Bu da bizi günah işlemekten alıkoyar. Bizi ondan kurtarırlar. 
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Ancak biz, bu konuda ısrarcı olmalıyız. Baktık olmadı yine himmet istemeliyiz. Hani bazan, çakmağı çakarsınız hemen ateş almaz. Birkaç defa tekrar edersiniz. İşte öyle bir durumda tekrar tekrar deneriz. 


Bir kere istedik olmadı, diye hemen vazgeçmemeliyiz. Süfi çakmağını yakmak için bunda kararlı olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki, “süfinin çakmağı” bozuk değildir. Bundan da hiç şüphe yok ... 
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MÜRİD, NEYİ İSTER? 


—— — 


“Bir mürid, bir gün virdini bırakırsa, o gün, Allah Teâlâ ondan yardımı keser.” 


İbrahim Desüki [k.s] 


Müridin isteği Allah'ın rızasıdır, ilâhi sıfatları tefekkürdür, Hak Teâlâ'nın azametini anlamaktır. İşte onun için müridin muradı, yüce Allah'ın muradı olan her şeydir. Bu sebeple Allah dostu olan büyük zatlara gerçek anlamda mürid denilmiştir. 


Mesela Bâyezid-i Bistâmi hazretleri (kuddise sırruhül asrının mürididir. Şah-ı Nakşibend, İmâm-ı 
9 Şa'râni, et-Tabakâtü'!-Kübrâ, 2/616. 
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Rabbani, Şah-ı Hazne, Gavs-ı Kasrevi [kuddise sırruhüm) yaşadıkları asrın müridleridir. Çünkü onların muradı Cenâb-ı Allah'tır. Onun için Akşemseddin hazretleri (kuddise sırruhül bu zatların sıfatı olan irşad hakkında bakınız ne diyor: 


“Allah'ı isteyen müridin alameti dünyaya karşı gani gönüllü olmaktır.” 
Davud-i Tâi [k.s] 
66” 


“Onlar bu makama basmadan insanları irşad etmeye kalkmazlar. Demek ki bütün yaratılmışları müşahede etmeden, irşada kadem basmadan her insan mürşid olamaz. Onun için her mürid, insanları irşad etmekle yükümlü değildir. Belki yüksek makam sahibi olabilir. Ama insanları irşad edemez. 
Bu müridlerin, müridleri irşad edip Allah”a götüren müridleri vardır. Onun için, “Filan şeyhin müridi filan müridi irşad etti” denilir. Bunlar Allah Teâlâ'nın dergahında sarhoş olmuşlardır. Demek gerçek mürid, evliyanın büyüklerindendir. Doğrudan irşad ile mükellef değildir. Ama irşad görevini de yürütürler.”19 
10 Akşemseddin, Makâmât-ı Evliya, s. 5. 
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Kardeşlerim! 


Mürşid her meselede Allah Teâlâ'nın azametini hissederse mürşid olur. Ama ara sıra o kimse Allah'ın azametini, O'nun emrini, hükmünü idrak etse mürşid olmuyor. Diyelim ki, “şu meselede bildi, bu meselede unuttu, şu meselede tanıdı, bu meselede yanıldı” ise o zaman kişi mürid oluyor, insanları irşad etmeye yetkili olmuyor. Şu halde Hak Teâlâ'nın her konudaki emrini, O'nun azametinin bir işte tecelli edip etmeyeceğini ve hangi işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını ancak mürşid olan zat bilir. 
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MÜDİDİN İLERLEMESİ 


— — 


“Hangi mürid ki şeyhinden başkasını onu terbiyeye daha ehil görürse, artık şeyhiyle irtibatı kalmaz ve şeyhinden fayda görmez.” 


Cüneyd-i Bağdâdi [k.s] 


Bu yolun büyükleri buyurmuş: “Nefsini dert etmedikçe mürid maneviyatta yol alamaz.” Bir mürid, nefsinden kurtulmadıkça keşif veya keramet sahibi olsun, kendisinin elinden, yüzünden nur aksın, hiçbir faydası yoktur. 


Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretleri (kuddise sırruhül şöyle buyuruyor: 


11 Şa'râni, Kudsi Nurlar, s. 345. 
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“Bir müridin tasavvufta yol almasının, inkişaf etmesinin üç sebebi vardır: 


1. Müridin bu yola istidadı olacak, 


2. Müridin biat ettiği mürşid, kâmil bir zat olacak, 


3. Mürid gayret edecek.” 
Kardeşlerim! 


Bu üçü bir araya gelirse insan kâmil olur, kemalat sıfatını elde eder. Unutmamak gerekir ki Allah Teâlâ her insana din hususunu yerine getirme istidadı vermiştir. Çünkü her kul, Cenâb-ı Hakk'a iman eden bir kalp ile doğuştan, tek Allah inancına yatkın olarak yaratılmıştır. Hak Teâlâ şöyle buyuruyor: 


“Resülüm! Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. 
Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmez” (Rüm 30/30). 


Onun için içimizdeki her insanın bu kabiliyeti vardır. Yeter ki bu cevheri ortaya çıkaracak birini bulsun. Yoksa insan ahiret günü Allah Teâlâ'nın huzurunda şunu iddia etmez mi: “Еу Rabbim! Ben de Şah-ı Nakşibend gibi olabilirdim. Sen beni noksan olarak yarattığın için ben yapamadım!” Cenâb-ı Hak her insanı en güzel sürette yaratmış, ona çeşitli nimetler ikram etmiştir. Benim cesedimde ne gibi sır var ise nebide de velide de o sır var. Onlar işte bu sırrı bulmuşlardır. Bu sır, Allah Teâlâ'yı Rab olarak tanımaktır. Allah'ı Rab olarak tanımak için de Allah ile aradaki perdeleri kaldırmak lazım gelir. 


Bir müridin Hak Teâlâ ile arasında dört tane perde vardır: 


1. Mal, servet perdesi, 

2. Makam, mevki perdesi, 

З. laklitçilik ve mezhep taassubu, 
4. İsyan perdesi. 


Bu dört perdeyi aşmak isteyen müridin dayanağı şeyhidir. Irmak kenarında yürüyen körün rehberine sarıldığı gibi, mürid de şeyhine sarılmalı, kendini ona teslim etmelidir. 


Bir mürid dört şekilde kendisini şeyhine teslim edebilir: 
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1. Halvet ederek; yani kötü iş ve arkadaşlarını terketmek suretiyle şeyhine teslim olur. Bu durumda halkın içinde gezer ama Cenâb-ı Hak'tan gafil olmaz. Çünkü tarikat-ı Nakşibendiyye'de usul, “halk içinde Hakk'la beraber olmaktır. 


2. Süküt ederek mürid kendisini şeyhine teslim edebilir. Çünkü kelâm / söz, kesin hatadan salim değildir. Yani çok konuşan çok hata yapar. 


3. Aç kalmak suretiyle; çünkü tokluk kişiye fayda vermez. Süfi çok tokluk ile çeşitli vebale girer. 
Mesela hikmetten uzak kalır, gaflet basar, zikrin tadını alamaz. Süfi, mürşid eli tuttuktan sonra karnını tıka basa doyurmamalıdır. 


4. Nâfile ibadetleri yaparak, mürid şeyhine teslimiyetini artırır. Çünkü gece uykusundan feragat edip gece namazına kalkanın uykusuzlukla kalbi cilalanır. Ve bir müridin, mücâhede ile şehvetleri zayıflayıp, başka şeylere kalbinin alakası azalınca, kalbine zikir sevgisi verilir. 


Bir müridin farklı farklı evrâd ile uğraşması doğru değildir. Çünkü yüce Mevlâ'ya götüren, zikrin 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çeşitliliği değildir. Тек zikirle de insan Mevlâ'ya varır. Bu yolda iki türlü zikir vardır: 


“Allah” ve “lâ ilâhe illallah.” 


Daha önce üzerinde durduğumuz, “Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin” (Ahzâb 33/41) mealindeki âyette, “Çok zikredin” buyrulması, 


1. Gecede, gündüzde, karada, denizde, hava- da, hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte, zenginlikte zikretmeyi, 


2. Huzür-ı kalp ile zikretmeyi bildirmek içindir. 
Huzür-ı kalp ile iki defa “Allah” demek, huzursuz 
5000 defa demekten evladır. 


Tacülarifin Seyyid Ebü”l-Vefa hazretlerine |kuddise sırruhül bir sohbeti sırasında, 


“Mürid ne zaman kamil olur?” diye sormuşlar. 
Şöyle buyurmuş: 

“Mürid ne zaman safi şırlağan yağı olursa, o zaman kâmil olur!” 

Bu sözün ne manaya geldiğinin daha iyi anlaşılması için bağ sahibi çağrılmış. Şırlağan yağının nasıl elde edildiğini o anlatmış: 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“Şırlağan yağı, susam yağıdır. Bunun elde edilme merhaleleri şöyledir: Önce temiz bir yerde susamlar toplanır. İçindeki tozu toprağı ve otları temizlenir. Çünkü susam yılın belli mevsimlerinde ekilebilir. Ve susam, uygun bir nem ortamında büyür. Sonra Allah Teâlâ yağmur yağdırır. Susam su ile kuvvet bulur, canlanır. Onu yetiştiren kişi de yeryüzüne çıkan susama yardım eder, zararlı otlardan temizler, çapalar, yerini havalandırır. Vakti gelince yerinden koparır, fidanları belinden / ortadan bağlar, güneşe bırakır ...” 


Şu halde süfi dediğin; önce temiz bir niyetle yüce Allah'ın kapısına gelecek. Günahlarından temizlenecek. Kötü arkadaşlarını terkedecek. Çünkü insan arkadaşının dini üzeredir. Sonra, ibadet ve taat için tekkeye girecek. Allah feyiz, bereket ve inâyetini yağdıracak. Susam sahibi misali mürşid de ona yardım edecek. Sohbet edecek, zikir verecek. Zararlı otlardan temizleyecek, günahlı işlerden alıkoyacak. Nefsi hayırla şerri idrak edince onu uzlete çekecek. Belaya sabredecek, ölümü düşünecek, güneşte kuruyacak. Güneşte kurumazsa susam otundan ayrılır mı? Güneşten maksat beladır, musibettir, zamanın pislikleridir, siyasettir. 
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Sonra eline bir sopa alacak, vura vura susam çıkaracak. Yani nefsini terbiye ede ede, şeytanı kova kova susamın yağı içinden çıkacak. Susamı alıp cendereli bir makineye sokacak. İhlâs, sağlam bir niyet ve rıza-yı ilâhi ile Allah'tan ve ölümden başka niyeti kalmayacak. Sonra sıkınca da yağı çıkacak. İşte şırlağan yağı böyle elde edilirmiş; süfi de onun gibi ... 


Müridin dünya ehli kimselerden uzak durması gerekir. Gerçekten bu kimselerle sohbet ve beraberlik, kalbi öldüren bir zehirdir, bu tecrübe edilmiştir. Onlar müridden bir şekilde istifade ederler, fakat mürid onlarla bulunduğu sürece güzel halin- den çok şeyler kaybeder. Allah Teala şöyle buyurur: 


“Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kimseye itaat etme” (Kehf 18/28). 


Şu halde mürid, bütün makamları geçip ne kadar makam varsa hepsini görmüş olursa, o zat müriddir. Makamı ise Allah”a kurbiyet makamıdır. 
Mürid bu makamda olan kişidir. Mürid böyle olursa 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âlemde onun mürşidi de tek olur. Âlem-i kebirde her gördüğü varlığı tefekkür eder, Allah Teâlâ'yı hatırlar. Onun adı müriddir. Mürid “murat eden, isteyen” demektir. 


Azizân-ı Hâce Ali Râmiteni demiştir ki: Müridin muradına erebilmesi için çok çalışması lazımdır. 
Nefsini terbiye edebilmesi için bu gereklidir. Ancak bunun için çok kısa ve faydalı bir yol daha vardır ki o, nefsi “itminana” kavuşturup ruhu yüksek derecelere ulaştırır. O da Allah Teâlâ'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların gönlü, yüce Allah'ın nazar ettiği yerdedir. 


Muhteremler, 


Bu kapıda usul ve âdap çok önemlidir. Mevlânâ Ali b. Hüseyin Safi Reşehât adlı eserinde şöyle der: 


“Mürid, usulüne uygun talep ettiği an matluba ulaşır. Eğer usulüne uygun talep etmezse, sırf talep etmekle matluba ulaşamaz. Mesela Kâbe'ye gitmek isteyen bir adam, belki götürür diyerek, Kâbe'nin bulunduğu yönün haricinde başka bir tarafa gitse, oraya ulaşamadığı gibi günden güne hedefinden uzaklaşır. Öyle ise Cenâb-ı Hakk'ın rı-Zasını isteyen şeyhin rızasından istemelidir. Hakk'a 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kavuşmak isteyen pirin gönlüne girmelidir. Наkikatte Beytullah Allah dostlarının gönlüdür. Hak Teâlâ her yerde hazırdır. O kullarının dış ve iç hallerini görür. Onların maddi ve manevi dileklerini işitir. Her yerde isteklerini vermeye güç yetirendir / kadirdir. Lâkin dağ başında iken bin kere istesen de sana bir mevki vermez. Zira mevki kazanmak için bir kapı koymuştur. Her şeyi kapısından istemek gerekir. O halde uyanık tâlibin yapması gereken iŞ, rıza ve vuslat kapısını bulup, manevi makamları O'ndan istemektir. Şayet tâlip şeyhinin reddettiği şeyi reddetmez, kabul ettiğini kabul etmez ve tam bir teslimiyetle onun gönlüne girmezse maksuda erişemez. 
Vuslat kapısı pirin gönlüdür. Çünkü Hakk'a ulaşmak pir yüzündendir. Şeyh Abdülkebir hazretlerinin, “Biz Allah'ı bilmeyiz, seni biliriz” sözü müride teveccüh ve fenâ yolunu öğretmek içindir. Rıza ve yakınlık elde etmek için seçilen bu usul, akla uygun kabul edilemez gibi görünse de hakikatte makbuldür. 


“Ameller niyetlere göredir”? hadisine göre asıl olan niyete önem vermektir. Allah en doğrusunu bilir.”18 


12 Buhâri, Bed'ü'l-Vahy, 1, İmân, 41, Nikâh, 5, Talâk,11, Menâkıbü'l-Ensâr, 
45; Müslim, İmare, 155; Tirmizi, Fezöilü”I-Cihad, 16. 

13 Mevlana Ali b. Hüseyin es-Safi, Reşehat (sad. Mustafa Özsaray), İstanbul: 
Semerkand Yayınları, 2006, s. 336. 
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DERVİSLİK NEDİR? 


“İnsanların çok tuhaf inançları vardır. 
Dervişlerin muhakkak dilenci ve muhtaç olması gerektiğini söylerler. Halbuki Cenâb-ı Hakk'ın hiçbir mürşidi bir insana muhtaç kılmadığını bilmiyorlar. Eğer bir dervişin boş vakti olur da dünyanın imaretiyle meşgul olmazsa tembellik edip adını da terk, zühdd koyarsa şeytana tâbi olmuş olur. Allah'ın mahluklarına, insanlara faydalı olmayan insandan daha âdi kimse yoktur.” 


Molla Câmi [k.s] 
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Kardeşler, 
İmam Kuşeyri hazretleri, 


“Derviş, içinde bulunduğu zamanın derdine düşen ve o vakit içindeki lazım olan işi yerine getiren kimsedir. Geleceğe ай bir tedbir endişesi, içinde bulunduğu vaktin dışındaki zamanlar için bir beklentisi ve gelecek günler için bir emeli bulunması halinde mürid büyük hayırlar elde edemez” şeklinde buyurmuştur. 

Derviş o kimsedir ki kendini toprak, ümmet-i Muhammed'i tohum gibi kabul eder. Kendisine geleni yetiştirip, neşvünemâ buldurup meyve vermesine çalışır. Eğer kendi nefsine pâye verirse, bilmelidir ki her bir insanın üstünde kâmil bir insan vardır. 


Dervişliği açıklama konusunda, Evliya Çelebi Seyahatnamesi”nin 5 ve 6. ciltleri, sayfa 496'dan başlayarak bir misal arzetmek isterim. Bu kısım- da Melek Ahmed Paşa”nın doğuşundan vefatına kadar hal ve durumu anlatılmakta ve bu zat bize tanıtılmaktadır. 

“Melek Ahmed Paşa, Nakşibendi hocalarından icazet aldı. Daima zikirle meşgul olurdu. Hiç yalan 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söylememişti. Az söyleyip çok ağlardı. Meclisinde terbiye dışı konuşmalar yapılmazdı. Güzel şakalardan hoşlanıp dişleri görülecek kadar güler, kahkaha ile gülmezdi. Ağzından kötü kelime çıkmamıştı. 
Kızdığı zaman, bir adamın şer'an katle mahküm olduğu zamandı. O zaman da, ‘Bre hayâsız, bre nâmert! Şer'an terbiye edilmeye razı olup dünya derdinden kurtul? derdi. 

Temiz, latif ve zarif idi. Kıymetli kumaşlar giyerdi. Hatta Sultan 4. Murad Han kendisine hitaben, “Ahmed, sen temiz bir adamsın. Cenâb-ı Hak iki cihanda yüzünü ak edip sana iki cihan saadeti vere” diye dua buyurmuştu. 


Melek Ahmed Paşa her hususta faziletli, olgun, dindar bir gazi idi. Muharebelerde nereye yönelirse muzaffer olurdu. Çocukluğunda bile çocuklarla oynamamıştı. Ok, yay, topuz, mızrak gibi silahları kullanmakta çok mahir idi. Hünerli ve yiğit olup pehlivanlıkta kimse sırtını yere getiremezdi. 


Melek Ahmed Paşa hiçbir zaman abdestsiz yere basmazdı. Teheccüd, evvabin ve işrak namazlarını kılar, Ömrünü Davud [aleyhisselâm] orucu ile geçirirdi (Bir gün oruçluydu, bir gün de iftar ederdi). Fıkıh ve 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ferâiz ilminde emsalsizdi. 800'den fazla şer'i теseleyi, 1000'den fazla hadis-i şerifi ezbere bilirdi. 


Dervişliğe meyilli idi. Hz. Mevlânâ'nın Mesnevi”sinden, İbrahim Gülşeni hazretlerinden binlerce beyit ezberinde idi. Güzel yazı yazardı. “Yazının hayırlısı okunabilendir” buyurmuştu. Seher vakti köşesinde oturur; iç ağalarına pazartesi gecesi 40.000 salavat-ı şerife, cuma gecesi 12.000 İhlas-ı şerif okuturdu.” 


Okumuş olduğunuz yukarıdaki beyanlarda dikkati çeken bir husus var ki o da, “Dervişliğe meyilli idi” cümlesidir. Müellif, onun bu kadar güzel vasıfları olmasına rağmen, “Dervişti” demiyor. “Dervişliğe meyilli idi” diyor. Derviş olmak kolay değildir. 
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DEDVİSİN VASIFLARI 


“Bir derviş ki beş vakit namazını cemaatle kılmak azminde değildir, o vakit hiç yorulmasın, umduğunu bulamaz.” 


Pir АП eş-Şâzeli [k.s] 


Dervişlik zordur. Haddi, hukuku bilmek lazımdır. 
Haddi, hukuku bilmeyenin dervişliği yalancılıktır. 
Mademki senin peygamberin, senin mürşidin merhamet sahibidir, sen de merhametli olup adaveti bırakmalısın. Mademki şeyhimiz “hadimü”l-müslimin” (müslümanların hizmetçisi) vekillik görevi verdiklerine imza atıyor, o zaman süfi ile vekil ne 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demek oluyor? Hizmetçilerin de hizmetçisi ... Наdemelerin de hademesi ... 


Dervişlik, irfanın zevkinden bahseden tasavvuf halidir. Öyle dervişler vardır ki Allah anılınca kendilerini kaybederler. 


Eyyüb Neccâr hazretleri Mekke-i Mükerreme'de Kazvinli birinin evindeydi. Orada semâ yapıyorlardı. 
Kasideci Farsça bir beyit okudu. Eyyüb Neccâr hazretleri yerinden doğruldu, ayağa kalktı, “Medet yâ Rabbi! Medet yâ Rabbi!” dedi. Aklı başından gitti. 


Yine bu Allah dostlarından biri, bir grup dervişle beraberdi. Biri şöyle bir kaside okudu: 


“Hangi evin ki sensin sâkini 
Neyler o ev ışık-kandilini 
Güzel yüzündür hep delilimiz 
Yaparken insanlar hac işini 
Vermesin kolaylık Allah bana 
Sorarsam senden geçit erini.” 


Yani, “Senden, sana yaklaşma yolunu sorarsam Allah bana vermesin. Ben sana geçitsiz, dağsız, tepesiz bir yolla gelirim. Seni arayıp bulmak için herkes bir şey söylüyor. Evinde bir ışık arıyor. Işıkları veren, bütün güzelliklerin güzel yüzünü gösteren asıl sensin. Eğer seni sorar da bir geçit ararsam, Allah bana vermesin. Bana hiçbir delil olmadan sen yetersin.” Bunu söyledikten sonra da sağ elini kaldırdı ve ruhunu teslim etti. 


Şu halde dervişte bulunması gereken, Allah'tan korkmak, haramlardan sakınmak, Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmak, hayırlarla dolu bir hayat için yaşaması gerektiğini bilmektir. 


“Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır” (Haşr 59/18) mealindeki âyet-i celile bize, zâhirdeki çirkinlikleri terketmenin yanı sıra kalbimizdeki, nefsimizdeki,. kimsenin görmediği ve bilmediği iyi olmayan duyguları dahi terketmemiz gerektiğini bildiriyor. Allah Teâlâ bunlardan da haberdardır. Tasavvufun gereği de insanın bu duygulardan ve düşüncelerden arınmasıdır. Yani süfi, dışını arındırırken içini de arındırmalıdır. 


Bu yol seyrü sülük yoludur. Bunun anlamı, noksan halden kâmil hale, kâmil halden daha kâmil bir sıfata geçmektir. Günahları terkedip amel-i salihe 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koşmaktır. Derviş günahları terketmeden memurat hakkıyla fayda vermez. Bu, şuna benzer: Benim kabım dibinden üç beş yerden delik olursa, memuratın misali olarak içine ne kadar su döksem akar gider. Önce delikleri tıkamak, sonra da suyu doldurmak gerekir. Efendiler, günah delikleri vücudumuzda dururken, haram işlemeye devam ederken ameller salih olmaz. Bu da tövbe ile mümkündür. 
Günahlara yeniden dönenler, döndüğü noktadan uçuruma batar, bir daha çıkamaz hale gelir. Tövbe kişiyi Allah'tan uzaklaştıran yoldan döndürdüğüne göre, O'na yaklaştıran yola yönelmek lazım gelir. 
Bu da üç şarta bağlıdır: 


Birincisi, günahın Allah ile kul arasında kalın bir perde olduğunu bilmek. 


İkincisi, işlenen günahların, âşığın hakiki mâşuk olan Mevlâ'sından uzak kalmaya sebep olduğunu bilmektir. Mürid, tövbe etmedikçe, bu rahmet denizini geçip Mevlâ'nın rızasına ulaşamaz. Buna üzülür ve pişmanlık duyar. 


Üçüncüsü, bütün varlığıyla, bütün çabasıyla Allah'ın rızasına ulaşmaya gayret etmektir. 
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Asıl âbid, asıl âlim, asıl derviş günaha girmeyen değil, tövbe edip günaha bir daha dönmeyen kimsedir. Tövbenin başı ise ilim, ilmin başı da yüce Allah'ı bilmektir. Tövbede sabit kalabilmek için iman, ilim, amel-i salih birbirinden ayrılmayan unsurlardır. 
Dervişin elinde ilim, kalbinde iman ve takva olmalıdır. Rızkın helali olmadan tövbede sabit kalınmaz. 
Dervişliğin yüzde doksanı helâl lokmadır. Yüzde onu da gayrettir. İbadet ve taatin gücü helâl lokmadadır. Namazlara kalkamıyorsan, zikirlerden lezzet alamıyorsan, Allah adamları ile ülfet ve sohbetten hoşlanmıyorsan karnındaki haram lokmaya dikkat et. Sarhoş adam namazda da sallanır, Kur'an okurken de sallanır. Oruç tutsa, ertesi günkü orucunda sarhoşluk devam eder. İlim, hikmet, aşk ve merhamet helâl lokmadan, gazap, şehvet ise haram lokmadan meydana gelir. 


Tasavvufa giren salih dervişin bir elinde ilim bir elinde adalet olması lazım gelir. Süfi, ilmini adalet haline getiren kimsedir. Süfi, öğrendiği şeriat / Kur'an ve Sünnet hükümleriyle ailesine, akrabasına, komşusuna, müslüman kardeşlerine, gayri müslim konu komşusuna adaletle hükmetmiyorsa, o gerçek süfi olamaz. Taklitçi olur. 
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Şu halde tasavvufi hayat, evliyanın bereketiyle salihlerin ilmini kazanmak, kamillerin adaletini yaşamak üzerine tesis edilmiştir. Böyle yaşamayan can, süfi değil ham sofu olur. 


Dervişlik her an Allah Teâlâ ile beraber olmaktır. Allah her an bizimle beraberdir. Bir dervişin iki kanadı bulunur, biri zikrullahtır. Yani Allah'ı zikretmektir. Bir kanadı ise salavat-ı şerifelerdir. Bu yolun büyükleri buyurmuşlar: 


“Kim salavat-ı şerifeleri çokça okursa letaifleri çabuk işler.” 


Zikirsiz dervişlik olamaz. Çünkü zikir Cenâb-ı Hakk”ın emridir. Rabıta da azamet-i ilahiyyeye yaklaşmaya, nefsi terbiye ve tezkiye etmeye bir vasıtadır. Yani zikir de rabıta da sohbet de aynı derece- de önemli ve kıymetlidir. Nitekim âyet-i kerimede, 

“Öyle yiğitler var ki onları ne ticaret ne alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyar” (Nür 24/37) buyrulmaktadır. 

Elde tesbih çevirip sıfatlar değişmezse, o zikrin faydası olmaz. Eşek arısı da vız vız yapar ama bal yapmaz. Şekli / dış görünüşü derviş etmekle gerçek derviş olunmaz. Mühim olan kalbi süslemek, 


67 


nefsi arındırmak, Allah'a itaat etmektir. Çektiği zikirlerin yanı sıra ailesine şefkatli, komşusuna merhametli olan kimse hakiki derviştir. 


Dervişlik şekil düzmekle olmaz. Sadece dış görüntü değildir. İçi ve dışı birbirine uydurmaktır. 
Bu da dünya hayatında Kur'an ve Sünnet'e göre yaşamaktır. Her mesele dille, konuşmayla halledilmez. Senin işin sadece dilde ise kalbinde İslâm'ın cihadı, Türk'ün vatanperverliği ne gezsin! Sen ki dil ebesi olmuşsun. Böyle hal sahibi olanın davası olur mu? 


Hasıl-ı kelâm, süfilik de müridlik de dervişlik de hep Allah'a ulaşmak, O'nun rızasını kazanmak için geçilen aşamalardır. Allah zatının, resülünün ve dostlarının rızasını kazanmayı, onların yolundan ayrılmamayı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Âmin 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Şiir 


Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın 


Derviş bağrı baş gerek gözü dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek sen derviş olamazsın 


Döğene elsiz gerek söğene dilsiz gerek Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın 


Dilin ile şakırsın çok maniler dokursun Vara yoğa kakırsın sen derviş olamazsın 


Kakmak varmışsa ger Muhammed de kakırdı Bu kakımak sende var sen derviş olamazsın 


Doğruya varmayınca mürşide ermeyince 
Hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın 


Derviş Yunus gel imdi ummanlara dal imdi Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın 


Yunus Emre [k.s] 
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Şiir 


Arşdan yüce kurulmuş sayvânı dervişlerün Arş kürsi levhü kalem hayranı dervişlerün 


Tolu tolu kadehler dost elinden içerler Nişansuz bi-nişandur cevlanı dervişlerün 


Dervişler dosta gider iki cihanı nider Mekansuz lâ-mekânda seyranı dervişlerün 


Neliksüz nitelüksüz bakarlar dost yüzine Payansuz devr içinde devranı dervişlerün 


Dervişleri Hak sever Kur'an içinde öğer Hazret işigindedür divanı dervişlerün 


Âdem yaradılmazdan elestden ilerüden Ahdleri var dostıla pinhanı dervişlerün 


Dervişlerün sözini feriştehler anlamaz Dört kıtabı cem ider lisanı dervişlerün 


Hızra yoldaş olmazlar Musaya sır dimezler Berkişüpdür dostıla peymani dervişlerün 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Cümle yaradılmışun dervişler dilün bilür Süleyman bilmez nedür zebanı dervişlerün 


Dervişler iş bu mülke teferrüce geldiler İki cihandan öte cihan dervişlerün 


Bu Eşrefoğlu Rümi dervişlerün mücrimi Abdülkadir sultandur saltanı dervişlerün 


Eşrefoğlu Rümi [k.s] 
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SÜFİ MÜRİD 
DERVİŞ 


“Süfi, nefsani arzulardan, dünya lezzetlerinden geçmiş, Allah ve Resülullah aşkıyla canından geçerek cânana ermiş, amma işi bitmemiş, Hakk'a itaat ve ibadet ейіксе zevkine varmış, halka muhabbetle hizmet ederek kulluğu öğrenmiş ve fiilen öğretmeye çalışmış, kendini bilmiş, Hakk'ı bulmuş, Hak ile hak olmuş kimsedir.” 


Ebü'l-Hasan Harakâni [k.s] 
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